
Zonnemaire, 18 Jan 1942. 

Aan mijn innig Geliefde Jan, 

‘k Mag de eerste zijn, die deze brief begint, al is het wel achteraan. Jongen hoe gaat het je? Heb je 

mijn brief van begin Jan ontvangen? Ik maak het goed hoor Jan. ‘k Ben gisteravond bij je thuis 

geweest, (Zaterdag), en nu Zondagavond weer, gezellig was het weer, we hebben foto’s bekeken, 

alleen, jij moest er bij zijn; Jan we missen je zoo; ik ook hoor, ik verlang altijd zoo naar ’t eind van de 

Zaterdag en Zondagen en je weet vroeger waren het m’n hoogtijdagen hè, maar alles sal reg kom.  

Zeg Jan, vriest het bij jou ook? Hier nogal, het is weer volop schaatsenrijden. Als je hier was gingen 

we weer samen de baan op hè? Nu ga ik niet hoor. Dus ik houd m’n belofte die ik je in Oct deed.  

Jan ik ga weer naar de MeisjesVer. Het is ’s middags vergadering. Vind je het goed dat ik weer ga? Je 

weet toch dat ik bij ’t nieuwe Hoofd v/d School hier op Zonnemaire ben hè. ‘k Ban er al wat gewend 

hoor. ‘k Moet veel thuiswachten want ze gaan iedere avond haast weg om met de menschen kennis 

te gaan maken; Annie v Splunder is dan altijd bij me. Met z’n tweeen gaat het wel. Dan zijn de 

avonden zoo om. Annie heeft ook verkering met een jongen uit Middelburg. Hij leert nog op de 

machineschool.  

Jan met Adri de Hoek is het af met Frits, weet je wel. Hij heeft nu een betrekking in Groningen. Nou 

wat hij met Adri moest beginnen, was jou altijd een raadsel hè?  

9 Jan is Moeder jarig geweest, heb je er aan gedacht? En 30 Januari Jan uit Almen. En dan komt jullie 

Anna aan de beurt hè; je tijd schiet al vlug op. Heerlijk zal ons weerzien zijn, denk jij daar ook zoo veel 

aan? Wat zal je Moeder ook blij zijn Jan. Ja allemaal, ik niet het minste hoor.  

Het is vandaag hier weer Avondmaal geweest. De eerste Zondag toen je weg was ook hè, weet je 

nog? Ik ga nu elke Zondag om beurt ter Kerk, eerst ’s morgens, toen ’s middags enz.  

Jan ik ga nu slapen, als Izak Catsman jou brief meebrengt, maak ik deze brief af. Dag jongen, 

welterusten. Je brief: ’t is nu al Woensdagavond en nog geen brief van jou. Ik maak je brief nu maar 

af, wat er dan nog door mij te beantwoorden valt willen Pie of Anna dan wel doen. 

Johan is op `t ogenblik weer volop aan ’t werk terwijl ik je zit te schrijven. Jongen, ik ga eindigen, ik 

doe je van jou en mijn kennissen de hart. groeten, ook van m’n fam en Moeder en Jan. Dag schat, 

vele hartelijke groeten van mij plus omhelzing, met een zoen van je Krijn. 

‘k Hoop beste jongen, dat je deze brief weer in goede gezondheid ontvangt en wensch je Gods hulp 

toe. Houd moed Jan, ons weerzien komt in het zicht. Dag Jan, je Verloofde. 

Dag Jan. Ook Jan de hartelijke groeten van mij hoor, je Moeder en tot spoedig weerzien, je zwager 

Jan. 


